
Geschiedenis Noordmolenwerf – Ter inleiding 
 

Beste buren van de Noordmolenwerf, 

Als historicus heb ik een beknopt overzicht samengesteld van de geschiedenis van onze straat, 

met vooral veel aandacht (en foto’s!) voor de bouw van ons woonblok, in de jaren 1976-1979. 

Reden: 50 jaar geleden werd de eerste paal geslagen! Veel lees- en kijkplezier ermee gewenst. 

Hartelijke burengroet, Wim Knoops, maart 2026, Noordmolenwerf 133, Rotterdam-Centrum. 

 

(1) Voor de oorlog (of beter: voor het bombardement van 14 mei 1940) 
 

We beginnen met een schitterend mooie foto uit 1910 van de fotograaf Henri Berssenbrugge. 

Zie de volgende pagina voor de plaat. Uitleg bij de foto: 

De foto werd genomen van noord naar zuid. Het water is de Delftsche Vaart en dat water ligt 

nog altijd voor onze balkons. Alleen, de huidige Delftsevaart is veel breder dan de Delftsche 

Vaart van voor de oorlog; die was aanzienlijk smaller. Op de plattegrond “Nieuw over Oud”, 

van 1955 (deze kaart van de Wederopbouw staat verderop afgedrukt), is dat duidelijk te zien. 

Langs het water van de Delftsche Vaart liepen twee kades: westelijk ervan het Haagsche Veer 

en oostelijk ervan de Delftsche Vaart (het water en die kade hadden toen dus dezelfde naam). 

Achter de Delftsche Vaart lagen twee straten in elkaars verlengde: de zeer smalle Verlaatstraat 

en ten zuiden daarvan de iets bredere Lange Torenstraat. Over deze beide straten straks meer. 

De kade op de foto is de Delftsche Vaart en het bruggetje op de achtergrond (een meneer leunt 

ontspannen tegen de reling) is de Raambrug. Rechts kijken we de smalle Westewagenstraat in. 

Links op de foto zien we de voorgevels van de Delftsche Vaart. Zoals gezegd, tegenwoordig is 

het water van de Delftsevaart veel breder. De blauwe balkons aan de achterzijde van ons pand 

bevinden zich (wel iets schatten) ca. twee (wellicht drie) meter achter de vooroorlogse gevels. 

Twee hondjes. Het hondje op de voorgrond bevindt zich (ongeveer) ter hoogte van achterzijde 

Portiek 3 en het hondje op de achtergrond (ongeveer) ter hoogte van achterzijde Portiek 4. 

Heden: de Noordmolenwerf en de Oppert liggen precies in elkaars verlengde, en beide straten 

kijken daarom, zoals bekend, in een rechte lijn uit op de toren van de St. Laurenskerk. 

Voor de oorlog: waar nu de Noordmolenwerf en de Oppert liggen, lagen de Verlaatstraat (zeer 

smal) en de Lange Torenstraat (iets breder). Beide straten keken eveneens in een rechte lijn uit 

op de toren van de St. Laurenskerk. Dus nagenoeg dezelfde locaties, doch andere straatnamen. 

Samengevat: ongeveer waar thans de galerijen en de ingangen aan de voorzijde van ons pand 

zich bevinden, daar liep voor de oorlog de Verlaatstraat; de blauwe balkons aan de achterzijde 

van ons pand bevinden zich ongeveer twee of wellicht drie meter (kan wellicht nog iets meer 

zijn, maar niet veel) achter de voorgevels van de panden aan de vooroorlogse Delftsche Vaart. 

Resteert de vraag: blijkbaar heetten de straten Noordmolenwerf en Oppert dus voor de oorlog: 

Verlaatstraat en Lange Torenstraat. Ja, dat klopt. Maar waar bevonden zich dan toen, dus voor 

de oorlog, de straten Noordmolenwerf en Oppert? Op die vraag zal hierna worden ingegaan. 

 

 Rotterdamsch Nieuwsblad, advertentie 6 mei 1939. 

Persoonlijke noot. Voor de oorlog zat de gehele familie Knoops in de rijwielhandel, met zelfs 

een eigen Rotterdams fietsenmerk: Saturnus. Mijn vader en opa hadden een grote zaak op het 

adres Middensteiger 9-11 (die straat lag achter de Hoogstraat, waar nu de Bibliotheek staat). 

J.N. Knoops, een broer van mijn opa L.J.P. Knoops, bezat ook een rijwielhandel: Oppert 36. 



 
Delftsche Vaart (1910). Foto van Henri Berssenbrugge. Bron: Stadsarchief Rotterdam (SAR). 

Over de fotograaf Henri Berssenbrugge, zie: Henri Berssenbrugge - Wikipedia 

 

  
Noordmolenwerf, 1908. Foto van Henri Berssenbrugge. We kijken richting Goudsche Singel, 

in noordoostelijke richting. Op de achtergrond staat de Boschjeskerk (RK), aan het Boschje. 

Rechts: detail kadasterkaart, 1938. Voor meer uitleg: zie hierna. Bron afbeeldingen: SAR. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Berssenbrugge


 
Kaart, 1939. Stadhuis, Postkantoor, Meent en St. Laurenskerk vormen onze oriëntatiepunten. 

De oude Oppert lag voor de oorlog oostelijker dan tegenwoordig. De huidige Oppert ligt op 

de plek van de oude Lange Torenstraat, die uitkwam bij de toren van de St. Laurenskerk. De 

huidige Noordmolenwerf ligt op de plek van de oude Verlaatstraat, een lange, smalle straat. 

 

 Detail van de kaart, uitvergroot. Voor de oorlog 

was Noordmolenwerf een korte en smalle straat achter de Pompenburgsingel. De straat kwam 

uit op het einde van de Goudsche Singel en zag uit op het Boschje (driehoekig plantsoentje bij 

de Goudsche Singel) met daaraan de Boschjeskerk (RK). Zie op de grote kaart rechts bovenin. 



En hier, voor de liefhebbers, de officiële kadastrale kaart van Rotterdam-Centrum, details. In 

ieder pand staat het kadasternummer, voor ieder pand staat het huisnummer. Zoals is te zien, 

zijn de beide fragmenten niet noord-zuid afgedrukt. Dit is de kadastrale kaart van 1938. 

 

 
De Delftsche Vaart en alle bebouwing ten oosten daarvan. In elkaars verlengde lagen toen de 

(zeer lange en smalle) Verlaatstraat en de Lange Torenstraat. Daar liggen tegenwoordig, ook 

in elkaars verlengde, de Noordmolenwerf en de Oppert. De huidige Oppert ligt tegenwoordig 

dus iets westelijker dan de vooroorlogse Oppert. De Lange Torenstraat bestaat nu niet meer. 

De Noordmolenwerf lag toen, ofwel voor de oorlog, heel ergens anders. Het was een straatje 

gelegen achter de Pompenburgsingel; het kwam uit op het einde van de Goudsche Singel, bij 

de Boschjeskerk (RK), aan het Boschje. Zie het detailkaartje, onderaan de vorige pagina. En 

tot slot is op de kaart de loop van het oude spoorwegviaduct (in 1993 gesloopt) prima te zien. 

 

 
De Delftsche Vaart en alle bebouwing ten westen daarvan. Zoals gezegd, de kaart is van 1938 

en daarom zien we hier een open vlakte tegenover het Postkantoor, aan de andere kant van de 

Meent. Daar zou korte tijd daarna het Beursgebouw verrijzen. Omdat het een modern gebouw 

is, denken veel mensen dat het een pand van de Wederopbouw is. Maar nee, het Beursgebouw 

werd kort vóór het uitbreken van de oorlog voltooid. Zie de kaart van 1939 (vorige pagina)! 

 

En er is zelfs rond 1930 een film (in kleur!), opgenomen. Zie van 4:28 tot en met 7:24, hier: 

Rotterdam, unieke beelden van voor WO II (rond 1930) in kleur! [A.I. enhanced & colorized] 

Vanaf 6:46 komt onze omgeving in beeld. Eerst zien we het Haagsche Veer (kade rechts), dan 

het water van de Delftsche Vaart (midden) en dan de Delftsche Vaart (links, deze kade had dus 

dezelfde naam als het water). Natuurlijk is ook de rest van deze film zeer het bekijken waard! 

https://www.youtube.com/watch?v=Bbc_SYVB56c


En tot slot van dit vooroorlogse verhaal volgt nu een foto-impressie van de Verlaatstraat en de 

Lange Torenstraat. Vooral de Verlaatstraat is interessant, want die lag, zoals uitgelegd, precies 

op de plaats van de huidige Noordmolenwerf. 

Ieder jaar op 14 mei herdenken we het Duitse bombardement van 14 mei 1940. Het is dan een 

goed gebruik even te somberen over deze barbaarse daad van de Duitsers, en met nostalgische 

blik wat foto’s van het oude Rotterdam te bekijken. Dat is natuurlijk prima (mijn eigen familie 

bezat op de avond van 14 mei 1940 alleen nog maar de kleding die ze die dag droegen ….). 

Feit is echter dat grote delen van de binnenstad er slecht aan toe waren. Waarschijnlijk zou, op 

den duur, wellicht 70 tot 80% van de oude bebouwing toch wel zijn verdwenen. Kijk naar wat 

foto’s van de Verlaatstraat en de Lange Torenstraat, hieronder, en vorm gerust zelf uw oordeel. 

 

 
Vanaf de toren van de St. Laurenskerk, 1927. Vooraan eerst de wat bredere Lange Torenstraat 

(het pand met die witte, blinde zijgevel is een politiebureau) en dan de smallere Verlaatstraat. 

 

   
Links. Verlaatstraat; op de achtergrond de Laurenskerk. Midden. Vanuit de Verlaatstraat zicht 

op de Lange Torenstraat. Rechts. Het politiebureau aan de Lange Torenstraat. Hier begon (in 

1930) de Rotterdamse jeugdboekenschrijver Wim van Helden zijn loopbaan als politieagent. 



(2) Bombardement (14 mei 1940) en oorlog (1940-1945) 
 

  
Links. Achterzijde beschadigde stadhuis. Rechts. En van de Delftsche Vaart bleef weinig over. 

Op de achtergrond loopt het spoorwegviaduct en daarachter staat de verwoeste Boschjeskerk. 

Deze foto werd genomen vanaf de toren van het stadhuis. Bron van de beide foto’s: SAR. 

 

 
De situatie in 1943. De Delftsevaart is sterk verbreed; de nieuwe kademuren zijn opgemetseld 

en zijn hier prima te zien, omdat er nog geen water in de Delftsevaart staat. In het midden van 

de foto loopt van links naar rechts de Meent. Halverwege de Meent zien we de Meentbrug met 

de vier bakstenen heftorentjes. Let ook op de linker hoektoren van het stadhuis. De schade van 

het bombardement wordt hersteld, want de toren staat in de steigers. Een informatieve foto en 

ook wel zeer indrukwekkend, deze foto van het stadscentrum, zo in het midden van de oorlog. 

 



(3) De wederopbouw (1945-1955) 
 

Zoals bekend werd de wederopbouw van Rotterdam vanaf 1945 met kracht ter hand genomen. 

Echter het stuk grond ten oosten van de (verbrede) Delftsevaart bleef tot 1976-1977 nagenoeg 

leeg. In mijn eigen herinnering werd het terrein gebruikt als parkeerterrein, of voor een circus. 

 

 
Kaart uit 1955. De wederopbouw is over de vooroorlogse plattegrond getekend, dus “Nieuw” 

over “Oud”. De wederopbouw aan de Meent en de Lombardkade is reeds voltooid, is te zien. 

Wat opvalt: het water van de huidige Delftsevaart is veel breder dan de oude Delftsche Vaart. 

Dit is een kaart uit 1955, toen was het “eilandje”, achter onze Portiek 4, nog niet aangelegd. 

Dit “eilandje” werd in 1976-1979 aangelegd en zou de Delftsevaart weer wat smaller maken, 

mede ook nog door het feit dat de huizen aan beide kanten van het water, aan het Haagseveer 

en aan de Noordmolenwerf, een flink stuk over het water heen werden gebouwd. 

Hadden die twee hondjes op de foto van Henri Berssenbrugge (1910) zich in 1955 op precies 

dezelfde plek bevonden, hadden ze moeten zwemmen! Hadden ze zich nu op precies dezelfde 

plek bevonden, had alleen het voorste hondje nog moeten zwemmen, want het andere hondje 

(op de achtergrond) had dan (is mijn schatting) op het “eilandje” kunnen staan. 

In 1955 heette de kade langs het water Delftsevaart. De straat Noordmolenwerf is er nog niet 

op die plek. De bouw van de huizen zou december 1976 beginnen. Daarover gaat het hierna. 



(4) Fundering en bouw huidige Noordmolenwerf, 1976-1978/1979 
 

Inleiding 
 

Na de eerste fase van de wederopbouw van Rotterdam, 1945-1955, bleef het terrein ten oosten 

van de Delftsevaart, achter het Politiebureau en het Stadhuis, nog een lange tijd onbebouwd. 

 

 
Panoramafoto uit 1957, genomen vanaf de toren van de St. Laurenskerk. Nog steeds erg leeg! 

 

 
Uiteindelijk werd op vrijdag 17 december 1976 (een koude dag, met sneeuw) door wethouder 

Hans Mentink de eerste paal geslagen voor de bouw van de wooncomplexen. Achter zijn rug, 

links in het midden, ligt al een hele stellage vol met lange betonnen heipalen klaar. 

Op de achtergrond zien we de Lombardkade. Het zal hier dus gaan om het blok woningen aan 

de Goudsesingel. Wellicht dat de eerste paal van de Noordmolenwerf iets later werd geslagen. 



  
Het Vrije Volk (met foto) en het Algemeen Dagblad, beide van zaterdag 18 december 1976. 

 

Waarom richt ik me hier sterk op de bouw, en meer speciaal op de fundering, van ons pand? 

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor allerlei problemen met (paal) funderingen van 

huizen. Voorbeeld: 'Heel Holland zakt', maar nog steeds geen plan voor fundering van miljoen 

huizen (nos.nl) 

 

Welnu, hoe zit dat precies met ons pand? Dat vroeg ik me af, en daarom dit kleine onderzoek. 

Ons pand staat op heipalen van gewapend beton. Er zijn diverse foto’s gemaakt van fundering 

en bouw, 1977 en 1978. Die volgen hierna, twaalf stuks. Zo kunnen we, teruggaand in de tijd, 

zien wat er zich “onder” ons pand aan funderingen bevindt. Alle foto’s (en zelfs nog een film) 

zijn afkomstig van de Beeldbank van het Stadsarchief Rotterdam (SAR). 

 

Ik heb iedere foto voorzien van onderschrift en datering. Veel kijk- en leesplezier ermee! 

 

Terzijde, ik kon nog niet vinden wanneer de naam van de (tot 1976-1977 onbebouwde) kade 

wijzigde van “Delftsevaart” in “Noordmolenwerf” (straat). Ergens eind jaren ’60, vermoed ik. 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2503265-heel-holland-zakt-maar-nog-steeds-geen-plan-voor-fundering-van-miljoen-huizen
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2503265-heel-holland-zakt-maar-nog-steeds-geen-plan-voor-fundering-van-miljoen-huizen


De twaalf foto’s 
 

 
Foto 1. De Noordmolenwerf, naar het noorden gezien, met tijdelijke bebouwing, zomer 1969. 

 

 
Foto 2. Heien betonnen funderingspalen, 12051977 (1). Na enig “inzoomen” op deze foto valt 

te zien hoe de volgende heipaal wordt aangevoerd. Dat transport over de grond gaat met twee 

lage karretjes op zwarte wieltjes. 



 

 
Foto 3. Heien betonnen funderingspalen, 12051977 (2). Een heipaal is tot aan de heistellage 

gereden. Op de achtergrond een stapel andere heipalen. Het “eilandje” is nog niet aangelegd. 

 

 
Foto 4. Funderingspalen in het water van de Delftsevaart, 28071977. De palen zijn enigszins 

schuin geheid, dit vanwege de schuin oplopende achtergevel. De groepjes van de vier kleinere 

paaltjes zijn voor de funderingen van de houten vlonders. 



 
Foto 5. De Noordmolenwerf in aanbouw, 20021978 (1). Het “eilandje” is nog niet aangelegd. 

 

 
Foto 6. De Noordmolenwerf in aanbouw, 10061978 (2). Zo te zien zijn alle witte stipjes in het 

water de koppen van de heipalen, bedoeld voor de fundering van het “eilandje”. Is lastig om 

goed te zien, maar de plaats van het aan te leggen “eilandje” klopt m.i. in ieder geval precies. 

 



 

Als een eerste extra volgen er drie foto’s van kort na de bouw van de Noordmolenwerf, 1979. 

 

 
Foto 7. De eerste: nieuwbouw voltooid, 27031979 (1). Het “eilandje” is al aangelegd, maar 

bebouwing is nog niet aanwezig. Het houten loopbruggetje over de Delftsevaart is zo te zien 

al wel aanwezig, maar nog zonder de hoge bovenbouw van houten balken. 



 
Foto 8. De tweede: nieuwbouw voltooid, 21041979 (2). 

 

 
Foto 9. De derde: nieuwbouw voltooid, 08111979 (3). 

 



En als een tweede extra volgen er nog drie foto’s van de bouw van de twee wooncomplexen 

aan het Stokviswater (is tegenover de Lombardkade) en aan de Goudsesingel. De reden is dat 

deze foto’s bijzonder duidelijk de funderingswerkzaamheden (die uiteraard technisch identiek 

zijn aan die van de Noordmolenwerf) laten zien. Vooral de heipalen, die op lage karretjes met 

zwarte wieltjes naar de heimachine worden gereden, zijn op foto 10 en op foto 11 uitstekend 

zichtbaar. Op de achtergrond zien we ook nog eens zo’n tien tot twaalf heipalen klaar liggen. 

 

 
Foto 10. De eerste: fundering wooncomplexen aan Stokviswater en Goudsesingel, 01031977. 

 

 
Foto 11. De tweede: fundering wooncomplexen aan Stokviswater en Goudsesingel, 1031977. 

 



 
Foto 12. De derde: fundering wooncomplexen aan Stokviswater en Goudsesingel, 12051977. 

 

Welnu, ik ben geen bouwkundig ingenieur, maar zo te zien zou ik zeggen: ons pand heeft een 

tamelijk solide fundering, bestaande uit lange heipalen van gewapend beton. Temeer daar alle 

andere woonblokken uit zes woonlagen bestaan, en ons gebouw uit slechts vijf woonlagen. 

 

De film (1977) 
 

Tot slot bestaat er een film over deze bouwfase. Zie het eerste deel, van 0:00 tot 2:33, van de 

film (1977): Beeld en geluid | BB-1204 Nieuwbouw in Rotterdam (Stadsarchief Rotterdam) 

 

 
Op de site van het Stadsarchief kan men een download van de film maken. Ga naar de site. 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/beeld-en-geluid?mivast=184&mizig=317&miadt=184&miview=ff&milang=nl&misort=dat%7Casc&mizk_alle=sint%20jacobsplaats&micode=4016&minr=39657441&miaet=14


(5) De jaren ‘80 
 

 
In het begin waren niet alle bewoners gelijk tevreden. Artikel in Het vrije Volk, 23 juli 1980. 

 

 
Foto van 14 mei 1988. 



Tot slot 
 

Op vrijdag 17 december 1976 werd de eerste paal geslagen voor onze woningenblokken. Dat 

zal dit jaar, 2026, 50 jaar geleden zijn. Een volkomen lege vlakte in het hart van de stad werd 

toen veranderd in een woonwijk. Van niets (foto 1950) tot iets en van iets tot onze woonbuurt. 

Naar ik hoop was dit historische overzicht naar genoegen. Hartelijke burengroet, 

 

Wim Knoops, maart 2026, Noordmolenwerf 133, Rotterdam-Centrum. 

 

 
Deze foto is van 1950. Een kale vlakte in het hart van de stad. De kleine witte rookwolkjes die 

voorbij drijven, zijn waarschijnlijk afkomstig uit de schoorsteen van het Onderstation van het 

GEB aan het Grotekerkplein. Geheel rechts het spoorwegviaduct (verdween september 1993). 

 

 
En deze fraaie kleurenfoto is van 2025. Een heel verschil! 


